
 

VOORLEESWEEK IN DE SPRINGVEER … 

 

Van 23 tot 27 november organiseerden we, naar jaarlijkse gewoonte, de 

Voorleesweek in de school. Soms met een klein hartje, maar steeds met 

veel zin, verlaten de 

leerkrachten de veilige muren 

van hun eigen klas om in een 

andere klas te gaan 

voorlezen. De kinderen kijken 

er elke keer naar uit om te 

ontdekken welke juf of 

meester er deze keer bij hen 

zal komen. En ze komen niet 

alleen om te lezen.  

Na het vertellen van het verhaal zijn er nog allerlei activiteiten. Het 

naspelen van het verhaal, het knutselen van een takkenkind, vragen van 

een quiz beantwoorden, zoekspelletjes met letters en woorden, rock & roll 

dansen op muziek van Elvis, filosoferen, telspelletjes, kalligrafie, het 

spelen van een spel en nog zoveel meer.  

Het doet deugd om te zien hoe graag onze Springveren, van jong tot oud, 

naar verhalen luisteren!   



 

 

 

Hier enkele sfeerbeelden en reacties uit het 4e leerjaar. 

We vonden het verhaal “Heksenfee” leuk. We 

dachten na over wat we zouden wensen als 

we voor 1 dag een magische staf hadden 

waarmee we een wens konden doen.   

Lava en Gracia 

 

Heksenfee was het leukste verhaal van de 

Voorleesweek      

Kato 

Het boek “Heksenfee” was leuk 

omdat het met veel fantasie was 

en het een mooi einde heeft.     

Norah 

 



 

Het verhaal dat meester Erik 

voorlas heette “Warres 

vleugels”. Iedereen keek toen 

steeds naar mij.    

Warre 

Ik vond het allemaal leuke boeken en ook dat ik nu meer 

weet over de juffen en meesters. Het boek over het 

Takkenkind vond ik leuk en zeker ook de knutselopdracht. 

We mochten een Takkenkind maken.     

Lana 

 

Het takkenkind was 

een leuk verhaal.     

Oscar 

 

Ik vond het leuk dat ik 

naar verhalen kon 

luisteren en niet moest 

werken.  

Léa   


